
Diep bedroefd, maar innig dankbaar voor alles wat zij was
en deed voor ons, melden wij u het overlijden van

Monique Plas
Echtgenote van Willy Bollaert

geboren te Mortsel op 1 maart 1951 en na een langdurige ziekte 
overleden te Deurne in het AZ Monica op 1 april 2024.

U wordt uitgenodigd de rouwplechtigheid, met gelegenheid
tot groeten van de asurne, bij te wonen in de aula van het
rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,

op dinsdag 9 april 2024 om 11 uur.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 10.40 uur.
(er is parkeergelegenheid parking Wijnegemhof,

achter taverne De Swaen)

Aansluitend bij de plechtigheid heeft de bijzetting van de asurne 
plaats in het urnenveld van de begraafplaats van Wijnegem.

Gelegenheid tot groeten van Monique in het voornoemd
rouwcentrum Peeraer op vrijdag 5 april van 19 uur tot 19.30 uur. 

Correspondentieadres:
Familie Bollaert - Plas

p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem

digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be

Dit melden u:

Willy Bollaert
haar echtgenoot

Carlo en Sofie Pauwels - Bollaert
 Julie
 Thomas
Scott en Caroline Schippers - Bollaert
 Lauranne
 Juliette

haar kinderen en kleinkinderen

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families Plas, Bollaert, Michiels en Pans.

Een bijzondere dank aan de dokters en de verpleging van de afdeling 

oncologie van het AZ Monica voor de goede zorgen.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.


